
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 9 april 2024, Paren 2-3 

Minder is meer 

Door Bart Schweitzer 

Een slagje meer maken is nooit verkeerd in bridge. Maar een bodje minder kan ook nog wel 

eens goed uitpakken. Zit alles net verkeerd, of vinden de tegenstanders feilloos de fatale 

uitkomst waardoor een goed contact bij anderen de mist ingaat. Dat overkomt ons allemaal 

wel eens. Wij hadden dat dit keer in de eerste twee ronden: 

 

In de eerste ronde speelden we tegen 

Willem Jan van Rooyen en Dick Maans. Ik 

opende met de oosthand een multi 2♦. 

Carel bood 2 SA, bij mij 3♦, zwak met 

schoppens waarop Carel 4♠ bood. Hier 

schoot ons biedinstrumentarium te kort, 

want met de singleton klaveren bij mij en 

ruiten bij hem is het met elke start een 

dichte 6.  Nu zitten de klaveren netjes 3-3, 

maar ook met 4-2 maak je het. In de A lijn 

werd 3 maal 6 geboden, in de B lijn 2 en in 

de C een keer. (En in elke lijn ging dit toch 

een keer down.) 

Minder geboden, toch meer score ..83%

  

 

In de tweede ronde nog zoiets. Tegen 

Piet Dekker en Remco Schobben. Ik 

opende als N met 1♣. Carel biedt 1♦, ik 

1♥ en Carel 2♠, vierde kleur. Nu bied ik 2 

SA. Niet goed, te weinig, ik moet nu 

direct 3 SA bieden.  

In het tegenspel gaat er iets mis. Remco 

denkt aan zijn bijgooien te zien dat Piet 

maar 3 schoppens heeft  en speelt ze 

niet door. Dan zijn er ineens 10 slagen. 

Die twee slagen maken overigens weinig 

uit, want de anderen gaan in 3 SA één 

down. Oef.. weer 83% voor een minder 

bod.. 

 

 



        

Het volgende spel: 

Piet opende deze hand met 1♠, ik volgde met 

4♥. Remco bood 4♠ en Carel 5♥. Gaat één 

down maar is een prima uitnemer tegen 4 

schoppen. 

Piet maakte er 5♠ van. Ja hoor..doublet. Allen 

passen. 

Tien seconden later is hij één down. Klaveren 

5 start , Aas, introever, en ruiten Aas weg. 

Vrijwel iedereen zit in 4 schoppen en maakt 

een overslag. Volle top voor ons. 

 

 

 

 

Een mooie 4♥ voor OW. Maar lastig te bieden 

na een 2♦ opening door N. Dat opende ik 

tegen Jan en Conny ten Cate. Conny paste, 

Carel bood 2♥, pas, en ik 2♠. Conny nu 3♣, 

Carel 3♠. 

Jan nog 4♣ waarna er werd rondgepast. Dat 

kan gemaakt worden maar hobbelde weer 

eentje down. Voor de score maakte dat tegen 

een onverliesbare 3 schoppen niet uit: 83% 

voor de tegenpartij. In het hele veld werd 

overigens drie keer 4♥ geboden. Een keer 

gemaakt door Peter Hendriks en Ferdinand 

Verwijs. 

 

 

 

 

 

 



       

Kwetsbaar twee down levert altijd een 

grafscore op. Zo ook hier. Reggie Schouten 

opende 1♥, pas bij mij, pas bij Mark Dekkers , 

dbl bij Carel. Ik bood 2♦, waarop Mark 2♥ zei. 

Pas , pas, en ik was weer aan de beurt.  

Rekenend op een 5-4 fit bood ik nog 3♦. 

Niet verkeerd, maar dan mag je maar één 

down gaan. Na hartenuitkomst voor de H en 

harten na trok ik twee rondjes troef. Daarna 

speelde ik naar schoppen A. Fout. Als ik  de 

laatste harten in W troef kan ik N daarna 

ingooien en ga ik één down.    

Nu twee voor 0% 

 

 

   

De laatste tafel speelden we tegen 

Harm van Urk en Peter Spanjaart.  

Peter opend 1SA, Harm bood 2♥ die ik 

doubleerde voor de uitkomst. Harm 

besloot de bieding met 2♠. 

Carel startte harten 4. Na harten A 

moest ik een terugkomst bedenken. 

Carel heeft punten in klaveren en ruiten. 

Ik speelde onder klaveren H uit naar zijn 

A, klaveren terug en een introever. Met 

twee ruitenslagen leidde dat tot een 

down voor  66%.       

 

 

Al met al hadden we een goede avond. We eindigden met 58,33%. De titel van dit stukje was 

trouwens die van een bundel van Martin Bril. En dan moet ik ook even deze van hem citeren: 

“Je mist meer 

dan je meemaakt 

helemaal 

niet erg” 

 

                                                                           


