25 jaar geleden, in de Bethelkerk
‘Ik verzwijg niet graag een vijfkaartje...’

door Koos Splinter

Vrijdag xx september 1992, externe viertallen tussen twee Starteams

Zoals gebruikelijk speelde je in de externe viertallencompetitie als Starteam eerst tegen de
andere Starteams uit de poule. Zo ook de allereerste avond: Frans (Lejeune), Ferdinand
(Verwijs), Marc (Mentink) en Koos tegen Louk (Herber) en Arie (Buijs), aangevuld met
gelegenheidskoppel Henk Uppelschoten en Louis Willemsens.

Het allereerste spel van de avond (voor het gemak 180 graden gedraaid). Zuid, niemand.

Louk en Arie belandden tegen Frans en Fer met de NZ-handen in 6 harten: Zuid opende iets,
en Noord stopte pas in slem, gedubbeld door West. Dit bleek na schoppenstart en met de
troeven 5-0 een niveautje te hoog, -100.

Bij ons aan tafel een ietwat ander tafereel:
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Henk en Louis, bij mijn weten geen vast koppel, hadden beiden een wat andere kijk op de
betekenis van het redoublet: waar Louis in de uitpas probeerde om zijn 2 vijfkaarten in beeld
te brengen vond Henk de dubbel een vrij sterk bod, in ieder geval om te spelen.

Het tegenspel is verder niet zo interessant, na klaverstart en ruitenswitch maakten wij in de
verdediging ook 11 slagen: +2200.

Navraag aan tafel over het 1% volgbod leerde dat Henk slechte herinneringen had aan het
verpassen van een vijfkaart hoog, zeker als er ook nog een Aas bij zat. “Je mist zomaar
wat...”. Daar konden wij geen speld tussen krijgen natuurlijk.

En dan het uitslaan: Frans: “100 voor ons”, Marc: “wint 2300”. Frans: “Huh?”. Marc: “Ik kan
het ook niet helpen” ©



