
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Butler I-3 11 november 2014, B-groep 
 
The horror, the horror… 

 
Peter Bosman  

 
Ik tik dit stukkie met het schaamrood op de kaken, terwijl ik gelaten toekijk hoe het 
Nederlands elftal onder de leiding van Guus Hiddink voor de vierde keer verliest.  
Dinsdagavond na afloop:  
“Hoe ging het?”  
“-52” 
“-22?” 
“Nee, -52.” 
“Kolere.” 
Onze blunders -de mijne voorop- waarvan ik enkele voorbeelden ga geven, zijn hoop ik niet 
alleen vermakelijk voor mensen die van bloopers houden, maar ook leerzaam voor eenieder. 
Het ging de allereerste ronde al gillend mis. Daar verloren we al de helft van die -52, 26 imps 
dus, op de eerste drie spellen. 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen vlekkeloos biedverloop: ik opende als oost 1♦ (echt, maar ongebalanceerd), mijn 

partner Thomas 1♥, ik 1♠. Dit biedverloop lijkt me geknipt voor de vierde kleur conventie, 

Thomas bood echter 3SA, en ik liep weg naar 4♥. Terecht, want 3SA zit er niet in. 4♥ is een 
alleszins redelijk contract. Maar dat zit er evenmin in. Laat het tegenspelen maar over aan 

Patrick Schenkhuizen en Paul Schriek♦A, ♦H, ruiten getroefd en ♣A. Je zou denken dat dit 
spel zo ongeveer uitslaat, maar nee: -7.Wat is er allemaal gebeurd op de andere tafels? 

Fortuinlijk de manche gemist? 3SA mogen maken? Tegen 4♥ de ruitenaftroever niet 
gevonden? 
 
Op het daarop volgende spel misten we een onverslaanbare manche 
 

21. N/NZ     
  ♠ V763   

  ♥ 983   

  ♦ A2   

  ♣ A643   
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♠ AH42 

♥ AHB107 ♥ V52 

♦ 973 ♦ VB1065 

♣ H107 ♣ V 

     
  ♠ B105   

   ♥ 65   

  ♦ H84   

 
 

 ♣ B9852   

 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik zat even te dubben of ik de oosthand met 1♠ zou openen, maar besloot dat, eerste hand 

kwetsbaar tegen niet, toch maar niet te doen. Maar ik vergat dat ik 2♣ had kunnen openen, 

waaronder een 5-4 majors (zwak) schuil gaat. Dus nam zuid de leiding in het bieden met 1♦, 

waarop mijn jonge vriend 1♥ volgt. Noord doublet (negatief), en nu sta ik wederom voor barre 

keuzes. 3♥ lijkt me te barrage-achtig, In plaats daarvan had 2♣ gekund (goede verhoging naar 

3♥), maar ik besloot redoublet te bieden (9+) om later de harten te steunen. Dus ging het 

verder: 2♣ –pas –pas -2♥ -pas - pas - 3♣ –pas - 3♥ –einde. Wat ging hier fout? 
 
Voor de miskleun op het derde spel moet ik deemoedig het hoofd buigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

west   noord   oost  zuid 

   -           -  -       1♠ 

 pas  2♠  3♦    3♠ 

 4♦ pas pas    4♠ 

 5♦ pas pas    dbl 
 pas pas pas 
 
 U ziet waartoe een onbezonnen volgbod, bedoeld om een uitkomst aan te geven, kan leiden. 
.Ik ging voor -1400, een downslag meer dan nodig was (nadat noord de derde klaveren had 
ingetroefd wou ik troef aas slaan, maar trok ik per ongeluk een kleine ruiten uit de hand, zodat 

22. O/OW  
  ♠ AV54   

  ♥ 1054   

  ♦ 95   

  ♣ V976   
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♠ HB732 

♥ HB976 ♥ AV83 

♦ H62 ♦ 843 

♣ A1084 ♣ 2 

     
  ♠ 986   

   ♥ 2   

  ♦ AVB107   

  ♣ HB53   

23. Z/Allen    
  ♠ HB5   

  ♥ V97432   

  ♦ 108   

  ♣ 84   
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♠  92 

♥ H8 ♥  105 

♦ B764 ♦  AV9532 

♣ 109 ♣  963 

     
  ♠ A10643   

   ♥ AB6   

  ♦ H   

  ♣ AHB5 
 

  
 



zuid nog zijn kale heer mocht maken). Maar de ellende was er nauwelijks minder om geweest. 
Score: -13.n zucht van verlichting toen we op het laatste spel een normale score hadden 
(score: 0). 
 
Maar de Verelendung bleek nog niet ten einde. In de tweede ronde kregen we bezoek van 
Wim van de Fliert en Vincent Wening, tegen wie het weinig beter ging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ♣  H742 
 

We zijn nu NZ en Thomas opent 1♣ (2+) met de zuidhand. West past en ik 1♦. Oost past en 

Thomas 1SA. Ik besloot mijn 5-kaart nog eens te bieden: 2♦. Dat ging pas - pas – dbl – 
waarop iedereen paste. Dat ging met uitstekend tegenspel 3 down, voor -12. 
Twee spellen later –ik zal u dat besparen- gingen we weer onderuit met -8 en konden we 
beter naar huis, om met een lampionnetje langs de deuren te lopen –hadden we vast beter 
gescoord. 
 
Dan aanvaard je op ons eennalaatste spel van de avond, in de zesde ronde (op de zevende 
hadden we een stilzit) die -8 die we daar aan over hielden maar bedroefd als het lot dat ons 
die avond beschoren was: 
 

 
 
 
 
 
 
AH952 
103 
H1075 
98 
 
 
 
 
 
 
 

We waren weer OW, en zuid, Letta de Greve, opende die perfecte Muiderberg met 2♠. 
Agnes Wesseling (noord) antwoordde met een forcing 2SA om de kwaliteit van de zuidhand 

te onderzoeken. Letta gaf met 3♠ een vijfkaart ruiten aan (als ik me goed herinner), waarop 

5. N/NZ    
  ♠ B93   

  ♥ A103   

  ♦ B8742   

  ♣ 103   
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♠ H1042 

♥ B642 ♥ 98 

♦ A3 ♦ HV105 

♣ AV98 ♣ B65 

     
  ♠ A86   

   ♥ HV75   

  ♦ 96   

27. Z/Niem   
  ♠ 10  

  ♥ AHV92  

  ♦ B4  

  ♣ AB1063  

   

♠ 43 
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♠ 

♥ B875 ♥ 

♦ 98 ♦ 

♣ HV742 ♣ 
    
  ♠ VB876  

   ♥ 64  

  ♦ AV832  

  ♣ 5 
 

 



Agnes het bieden besloot met 3SA. Ik moest uit en ik ging even kijken met ♠A. Nou, dat 
maakte een hoop duidelijk. Maar hoe duidelijk ook, wat moet je naspelen? Ik koos uiteindelijk 

voor ♥10, wat het voor Agnes uitermate makkelijk maakte om later nog even over de boer te 
snijden. We zaten nog even na te praten, of en hoe het spel down had gekund (niet dus). 
Harry, de wedstrijdleider, kwam langs om bezorgd te informeren of we de dames lastig 
vielen. Dat kon er ook nog wel bij. Maar Agnes zuiverde ons van alle blaam –en dan heb ik 
het niet over ons spel. 
 


