
Vragen 
 
Dinsdagavond. Tandjes gepoetst, haar gefatsoeneerd, en dat allemaal in de hoop dat er iemand 
je een gelukkig nieuwjaar zal wensen (wat dus niet gebeurde, sterker nog, overal waar ik 
heenliep stoven met name de dames uiteen). Voor mijn doen keurig op tijd en nou maar in de 
zaal kijken waar ‘mijn’ Martin zit. Die is dus in geen velde of wegen te bekennen. En zal ook 
nooit komen, om de simpele reden dat de man in een ver en exotisch oord zit waar ze van 
sneeuw nog nooit gehoord hebben. 
 
Ronald Hagoort ziet mij staan en wenkt. Of ik even in wil vallen, want zijn partner is er nog 
niet. Gelukkig krijg ik één punt en ben ik zes minuten bezig met distributie- (je speelt in de A 
of je speelt niet in de A) en 45 afsignalen. Gelukkig verschijnt dan zijn partner. Als dank voor 
bewezen afsignalen krijg ik een kopje koffie van de voorzitter en ga ik opgelucht naast hem 
zitten. Zijn dank duurt overigens niet lang, want twee minuten later ben ik al een paar keer 
gewezen op zijns inziens hopeloze opmerkingen mijnerzijds. 
 
Toch maar blijven zitten, al was het alleen maar om te horen waarom Rik Doodkorte zijn 
kaart telkens weer een opening waard vond.  
Een paar ronden later verschijnt er een nieuwe vijand. 
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De bieding 
W N O Z  
- - 1♣ 1♥  
1♠ 3♥ 3♠ a.p. 
 
Noord start met harten voor de heer van zuid die een kleine ruiten na speelt, voor de heer van 
Noord. Klaveren na via de tien, de boer voor de heer van west. Die laat ♠8 doorlopen voor het 
aas van zuid. 
Zuid gaat in trance en dan komt ie: ”Is die 1♠ een vijfkaart of kan het ook een vierkaart zijn”. 
Toen het antwoord een vierkaart was, werd na ampel beraad klaveren teruggespeeld. 
 
Nou ben ik niet zo van de vragen. Vaak hebben ze geen zin, vaak zijn ze raar. Zoals een 
partner ooit vroeg wat de betekenis was van een sprongbod voor hem, hij de zwakke variant 
hoorde en hij vervolgens paste. Had ie dan wel geboden als het sterk was geweest? En dan 
heb ik het nog helemaal niet gehad over de vraag of de 1♣-opening echt was en vervolgens 
2♣ werd tussengeboden. Dan krijg ik de haast onbedwingbare neiging om mijn AK-47 in 
stelling te brengen. 
 
Maar goed, vragen vragen om informatie. Maar geven soms ook informatie, denk ik. 
 
Ik had de kaart van de vragensteller niet gezien, maar vroeg me af waar die vraag toe diende? 
Blijkbaar speelde de vraag hoeveel troeven partner, die ongetwijfeld ♠V had, nog kon hebben.  



Als de vragensteller zelf een renonce schoppen heeft, was volgens mij die vraag niet gesteld, 
want dan heeft partner twee of drie troeven. Ergo, was mijn conclusie, er zit nog een schopje 
bij zuid, dus hoeft het risico van een klaverintroever als je de derde ruiten in de hand wil 
vertroeven voor de herhaalde troefsnit niet genomen te worden en kun je meteen ♠H spelen. 
Plus 1. 
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Is mijn analyse hopeloos en val ik vanavond terecht in in Star 312, dan hoor ik dat graag. 
 
Gerard Elsendoorn 
 
 
  
 


