
Over het hoofd gezien

Door Tim Verbeek

Af en toe heb je van die spellen waar je eindeloos over kan schrijven. En dat overkwam mij laatst 
op een kroegendrive. Ik had met een of andere lieve dame afgesproken, maar die kwam helaas 
niet opdraven. Net voordat ik weg wilde gaan kwam de toernooileiding naar mij toe of het 
misschien mogelijk was om met een oudere heer te spelen. Zoals het oudere heren betaamt, 
stelde hij zich alleen voor met zijn achternaam, Van der Sluys met y, zodat er geen kans bestond 
dat ik me zou vergissen.

De eerste paar rondes waren op zijn kroegendrives, je weet niet wat er allemaal gebeurt, maar op 
het eind blijk je toch weer een goede score te hebben. In de eerste ronde na de pauze mochten 
we tegen twee vrij serieus uitziende heren. Aan mijn linkerzijde zat Kato Ate. Een Japanner die aan 
zijn gezicht te zien nog steeds in de mijnbouw zat. Zijn hele gezicht zag eruit alsof alles wat hij 
deed werken was. Dat was nog duidelijker te zien aan de manier waarop hij iedere kaart 
bijspeelde. Eerst spande hij zijn gezicht nog meer aan, om vervolgens met een diepe zucht de 
kaart op tafel te leggen en om vervolgens nee schuddend de kaart altijd op min te leggen. Zijn 
Nederlands was ook behoorlijk beroerd, waardoor hij wijzend kaarten bijspeelde uit de dummy. En 
eerst keek welke kaart er uit dummy werd bijgespeeld voordat hij iets deed. 
Aan mijn rechterhand zat Wuub Oud. Duidelijk iemand die in de jaren 60 jong was geweest en dat 
nog steeds wilde laten zien. Helaas was het hem ook aan te zien dat hij zijn in de jaren 80 toch wel 
afgeronde studie te gelde maakte door een of andere leidinggevende functie te hebben. Duidelijk 
iemand die zijn idealen had ingewisseld voor een mooie bak met geld. 

De eerste twee spellen gingen niet bepaald snel, maar het was duidelijk te zien dat dit paar niet 
zomaar een stel punten zat weg te geven. Op het derde spel werd het echt interessant:
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Na het simpele 1♠-3♠-4♠ mocht west uit. K. Ate had een niet zo lastige start in de vorm van 
ruitenaas. Oost deed een onduidelijke ruiten 6. Waarschijnlijk was hij door zijn ouderdom vergeten 
dat je het beste geen middenkaarten kan gooien. Dit leverde ook prompt een extra rimpel op bij 
Ate. Na een lange denkpauze cashte hij zijn andere hoge ruiten en speelde nog een rondje ruiten. 
Die dag ging het al hard met de glazen wijn. En echt goed concentreren lukte me niet meer, dus 
ging ik maar proberen zo veel mogelijk slagen te halen. Eerst gooide ik een klaveren weg in mijn 
hand om daarna twee harten in de dummy te troeven en twee klaveren in mijn hand. Om 
vervolgens deze positie over te houden:
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Op dit moment kwam er weer een harten uit zuid. Het gezicht van Ate kreeg er weer 10 rimpels 
extra bij, zijn mondhoeken lagen bijna aan de grond, maar hij kon niets meer verzinnen om het 
down te krijgen. Uit arrenmoede ging klaveren heer de deur uit. Ik troefde af en gooide op klaveren 
aas mijn harten weg. West troefde, maar vervolgens haalde ik nog 3 troefslagen voor een 90% 
score. 

Ieder ging zijns weegs. Maar bij de prijsuitreiking schoot de heer Oud mij nog aan over het spel. 
Kan je dat spel halen met schoppen na? Na het spel had ik die analyse al gemaakt. Als er troef 
nakomt in plaats van een ruiten in slag twee, kan ik maar twee harten aftroeven. Dus moet ik een 
klaverensnit nemen om een extra slag te kweken. 
Stel dat ik de schoppenslag neem, klaveren naar de vrouw speel, op een klaver en een ruiten twee 
harten laat gaan en nu harten aas en harten getroefd speel, klaveren getroefd (gelukkig 3-3) en 
weer een harten getroefd, dan is dit de eindfiguur:
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Op dit moment ben ik helaas in noord en moet ik klaveren opspelen. Oost troeft dan voor met de 
10 en nu ga ik altijd twee schoppenslagen verliezen. Dus is het altijd down. Wuub Oud was danig 
onder de indruk en ik vertelde hem dat ik schreef voor de site van een goede club. Dat vond hij wel 
mooi. Toch een soort van gloriemomentje als je met naam en toenaam genoemd kan worden op 
zo'n site. Hij wilde nog wel even opmerken dat hij ondanks alles nog steeds een bloedhekel had 
aan al de graaikapitalisten, die nog elkaar nog steeds allerlei bonussen uitkeren. En dat de 
bankencrisis heeft bewezen dat de vrije markeconomie blijkbaar toch niet werkt, want de markt 
blijkt incapabel om zichzelf te controleren. Oftewel: een controlerende overheid is gewenst. Iets dat 
hij natuurlijk al decennia vond. 
Terwijl Oud nog wat voorbazelde over kabouters, bloemetjes en geestverruimende middelen, 
probeerde ik me uit het gesprek los te maken. Ate, die het hele gesprek zwijgzaam had gevolgd, 
gaf me nog een briefje mee op het moment dat ik wegging. Thuisgekomen keek ik erop en stond 
er in tekens op: ♠AH ♣V ♣A. Eerst begreep ik het niet. Maar ik dacht even terug aan het spel. Stel 



ik speel zoals hij zegt. Dan moet ik na ♣A ruiten vrouw incasseren en een klaveren troeven. Dan 
nog 1 harten troeven in dummy en dan houd ik dit over:
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Nu kan je rustig een klaveren spelen en daar een harten op weggooien. Eigenlijk helemaal niet zo 
moeilijk...
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